
 

Karnaval op de Pius X 

Al jaren vieren we ook Carnaval op de Pius X. 

We komen dan verkleed naar school en hossen 

en dweilen alsof ons leven er vanaf hangt. 

Samen met alle kinderen van de Pius X maken 

we er dan een groot feest van. Ieder jaar vullen 

we dit anders in. Zo hebben we vroeger 

optochten gehad en de laatste jaren kunnen de 

kinderen in verschillende groepen opdrachten 

kiezen die alles te maken hebben met het 

Carnavalsfeest en het motto van dat jaar. 

We hebben zelfs een keer Raldal’s Got Talent 

gehad op school, waarbij de kinderen een 

(carnavals)act op mochten voeren en deze aan 

het publiek mochten laten zien. 

Als we dit alles combineren met onze eigen 

Dweilberg, die ons ook weer elk jaar komt 

ondersteunen, weten we in ieder geval zeker, 

dat Carnaval op de Pius X groots is! 

Raldal – Pius X 
Eén gróóte Femilie 

Raldal, één grote familie 

Wat zo fijn is aan de Carnaval op de 

Raldal is, dat iedereen elkaar kent. 

Waar je ook komt, er wordt vriendelijk 

naar elkaar gelachen, met elkaar feest 

gevierd en iedereen is welkom. 

Raldal heeft zich zelfs ook gespecialiseerd 

in het zomercarnaval, waar een ieder is 

uitgenodigd om mee te feesten. De 

Dweilberg heeft dan altijd een 

fantastische tent staan naast de Pius X. 

De gemoedelijke sfeer is enorm goed te 

proeven als je binnenstapt op de Welberg. 

We zijn immers één grote familie! 
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